Daar gaan Sara en Abraham.
Zie je ze zitten?

Wat een lange optocht!
Vooraan lopen schapen en
lammetjes.

Daarna koeien en geiten.
Achteraan lopen nog meer
kamelen.

Die dragen kofters en kisten.
‘Is het nog ver?’ vraagt Sara.
‘Ik weet het niet’, zegt Abraham.

‘Maar God weet het wel.’



